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Bezinning

De magie van het geloof

Onder deze titel schreef de theoloog en
podcastmaker Kees van Ekris (KVE) een inspirerend , EOL

boek over de doorwerking van het geloof in onze
cultuur. Het boek komt direct voort uit de periode
(het jaar 2024) dat hij “Theoloog des Vaderlands”
was. Sinds 1 juli jl. is hij scriba van de synode van
onze Protestantse Kerk. Enkele jaren geleden had ik
hem al eens beluisterd op een avond over
"“Moderne Profeten” georganiseerd door de PG

Doorn. Zowel op die avond als in dit boek loopt als ‘
een rode draad de vraag van de doorwerking van A
het geloof in onze cultuur. | A5 &

De combinatie van magie en geloof in eén adem , 11

roept vragen op. Meestal associéren we het begrip ' d PUE

magie met duistere en oncontroleerbare praktijken. . g

Terwijl het begrip “geloof” staat voor positieve

dingen als vertrouwen in de toekomst, naastenliefde

enz. KVE gebruikt in zijn boek het begrip “magie” juist in positieve zin; als een
niet te verklaren aantrekkingskracht waardoor je je laat leiden. Met magie
bedoelt de schrijver “veranderkracht in het krachtenveld van Jezus”. Het geloof
dat zich een weg zoekt om door te werken in ons alledaagse leven. Er is meer
geloof dan je denkt.

Vanuit die gedachte beschrijft hij vlot en toegankelijk 10 persoonlijke
ontmoetingen  met  mensen  die totaal verschillende  werelden
vertegenwoordigen en welke gedachten die ontmoetingen bij hem oproepen.

Met een CEO HRM van de Rabobank, de zanger Stef Bos, fractieleider Mirjam
Bikker van de Christen Unie, met een pastor van de Soup Kitchen in de Bijlmer,
met iemand uit de wereld van Artificial Intelligence, een songwriter bij de band
Sela, iemand werkzaam bij de Marechaussee op Schiphol en belast met het
uitzettingsbeleid van illegale vreemdelingen, een sociaal psychiatrisch
verpleegkundige, met rabbijn Tzvi Marx en met Michel Dickhoff van de
Bunnikside van FC Utrecht.



Bezinning

De magie van het geloof
Steeds is hij met hen in gesprek over hun werkkring en over de vraag welke rol
geloof speelt in de manier waarop zij hun werk opvatten en hun keuzen maken.

Met Michel Dickhoff constateert hij bijvoorbeeld dat de liefde voor de eigen club
kan ontaarden in het haten van de "tegenpartij”. Met alle rauwheid en geweld
van dien. Rauwheid die niet alleen de tegenpartij kan beschadigen -en dat soms
ook doet - maar ook jezelf. KvE vraagt zich af of je in die rauwheid niet ook een
soort van kyrie kunt horen. “Bij de Bunnikside leer ik de kracht van het kyrie” (p.
32). Zo kan de ontmoeting met de ander soms leiden ook tot een nieuw en
dieper verstaan van je eigen traditie.

Opvallend is dat de ontmoetingen soms - wat heet - min of meer toevallig tot
stand komen. Je komt “toevallig” iemand tegen of er gebeurt “iets”. Er is niet een
kant en klaar draaiboek van te voren. Waarin precies staat met wie waarover
gesproken moet worden. Hooguit een besef dat het goed is om je op
verschillende terreinen van het maatschappelijke en culturele leven te begeven.
lk zie allerlei raakvlakken met ons eigen gemeente-zijn. Met ons project
"Johannes in het dorp” willen we graag zichtbaar en present zijn in ons dorp.
Ook daar gaat het erom alert te zijn op de mogelijkheden tot contact en
verbindingen te leggen. En het mooie is dat dit zowel voor ons dorp als voor
onze gemeente verrijkend kan zijn. Dit boek van Kees van Ekris kan ons daarbij
inspireren.

Hans Breunese

P.S. Op 19 mei 2026 organiseert de commissie “Ontmoeten en verdiepen” van
de PG Doorn een boekbespreking en gesprek over dit boek in de Koningshof.



Pastoraat

De Johanneskerk gemeente is een warme groep mensen, en velen kennen elkaar
al lang. Ik moet er als nieuweling een beetje inkomen, maar meer en meer leer ik
mensen kennen. Het is een voorrecht om veel verschillende mensen te
ontmoeten als predikant. Elke week hoor ik stukjes van het verhaal van iemands
leven. Levensverhalen zijn aan de ene kant heel individueel: er is er maar een
zoals jij en geen leven volgt hetzelfde spoor. Maar aan de andere kant zijn het
ook de verhalen van een tijdperk, een streek, een groep, een kerk. En daarmee
van de sociale geschiedenis van (meestal) Nederland. Dat maakt het heel
boeiend.

We weten allemaal dat de tijd dat gepensioneerden de hele dag thuis zaten en
de telefoon meteen opnamen achter ons ligt. Veel senioren zijn even druk als
gezinnen of twintigers. Zo was ik van plan om vorige week twee afspraken te
maken voor een kennismakingsbezoekje. |k pakte de telefoon, en de ledenlijst
om te zien wie ik nog niet kende en toetste nummer na nummer. Na acht
telefoontjes zonder succes ben ik er voor die dag mee opgehouden. Daarom: U
helpt mij door (ook) zelf te bellen als u graag kennis met mij maakt. Denk niet dat
de dominee alleen te storen is voor noodgevallen, het leven is meer dan nood.
En bent u overgestapt van een vaste lijn naar een mobiel nummer, geef het door
aan de kerk, dan kan ik u bereiken! Veel dank!

Diederiek van Loo 06 24326504 en voor de ledenadministratie: Corrie Neecke:
ledenadministratiejohanneskerk@pknleersum.nl

Diederiek van Loo
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Diaconie

Collecten

1e collecte zondag 7 september - Protestantse Kerk: Geloven met jongeren
Kerken hebben meer aantrekkingskracht op jongeren als zij zich thuis voelen en
serieus genomen worden. De Protestantse Kerk ondersteunt kerken daarbij met
seizoenspakketten, die methoden, spellen en werkvormen voor diverse groepen
van verschillende leeftijden bevatten. Ook catechese-materiaal is erin
opgenomen. Catechisatie kan een waardevolle bijdrage leveren aan de
geloofsontwikkeling van kinderen en jongeren. Het helpt hen om na te denken
over zingevingsvragen. De materialen zijn ontwikkeld samen met lokale
gemeenten en worden telkens opnieuw aangevuld.

1e collecte zondag 14 september - Kerk in Actie: Indonesié Opvang voor
straatkinderen

In Indonesié leven nog steeds kinderen op straat. Sommigen helpen hun ouders
bij de verkoop van kranten of etenswaren, anderen moeten zich alleen redden.
Medewerkers van de organisatie Dreamhouse zoeken deze kinderen op straat op
en kijken welke hulp ieder kind nodig heeft. Ook bezoeken zij de ouders om de
thuissituatie te verbeteren en begeleiden zij kinderen (terug) naar school.
Kinderen die zich in een onhoudbare situatie bevinden, kunnen tijdelijk in het
opvanghuis van Dreamhouse terecht.



Diaconie

2e Collecte 2e halfjaar 2025: Straatpastoraat Utrecht

De Diaconie heeft ervoor gekozen om in ieder geval het 2e halfjaar de 2e
collecte te bestemmen voor het Straatpastoraat Utrecht, omdat wij ons solidair
willen opstellen met de gemeente in Utrecht waar de problemen rond de
mensen die dak en/of thuisloos zijn vele malen groter zijn dan bij ons in ons
dorp.

Het Straatpastoraat Utrecht wil er zijn voor mensen die dak- en/of thuisloos zijn,
of geweest zijn en nog behoefte hebben aan contact. Het gaat dan om
buitenslapers, mensen die in opvangplekken slapen, mensen die ergens op een
bank bij anderen slapen en steeds weer naar een andere plek moeten etc., maar
ook om mensen die dakloos geweest zijn en nu wel een eigen dak boven hun
hoofd hebben maar het moeilijk vinden die plek tot een prettige thuisplek te
maken. Vaak zit het daklozen-bestaan nog diep in hun vezels en brengen ze een
groot deel van hun tijd buiten door. De mensen voor wie wij er willen zijn,
hebben meestal een klein sociaal netwerk en daarmee ook geen vangnet. Niet
zelden speelt daarbij ook mee dat ze, door wat het leven hen bracht, veel moeite
hebben met verbinden met andere mensen. Ze zijn het niet gewend, zijn
wantrouwend, bang of isoleren zich snel.



https://straatpastoraatutrecht.nl

College van Kerkrentmeesters

Dankbetuiging giften aan kerken in Afrika,

Bij het afscheid begin juli van onze studenten Christiane, Matthew, Michael en
Gelet, hebben we hen een financiéle bijdrage meegegeven voor hun
kerkgemeentes in Nigeria, Zambia en Ethiopie.

Inmiddels kregen we video’s (en brieven) waarin hun kerken laten zien dat met
veel ceremonie omkleed de giften in ontvangst worden genomen. Ze spreken
hun waardering en grote dankbaarheid uit naar de Johanneskerk gemeente.

We hopen zo een steentje bij te dragen aan het verbeteren van de faciliteiten van
han kerken.

Zie_hier_het filmpje waar onze student / pastor Michael Lungu de gift van de
Johanneskerk aanbiedt aan zijn kerk, Monze Congregation in Zambia. (=3 min)
Johan Doornenbal

Nieuwe internationale theologie studenten

De eerste groep internationale theologie studenten is nog maar net vertrokken of
een nieuwe groep heeft zich al weer gemeld. De afgelopen week zijn 4
studenten in Leersum aangekomen voor een master opleiding theologie aan de
PThU in Utrecht. Deze master duurt 1 jaar. Ze hebben hun intrek genomen in
onze pastorie aan de Nieuwe Steeg. Wellicht heeft u ze al ontmoet op de
zondagmorgen in de Johanneskerk.

Het zijn v.l.n.r.

Vincent Mutua uit Kenya
Langiwe Banda uit Zambia
Maina Wanjau uit Kenya
Karola Koncz uit Roemenié

We heten hen welkom en hopen dat zij zich snel thuis voelen in Leersum en in
onze Johanneskerk-gemeente.
Johan Doornenbal


https://www.johanneskerkleersum.nl/uploads/klant671/files/VIDEO-2025-09-03-16-15-55.mp4

Ontmoeten & Verdiepen

Maandag 8 september 2025 Clara van Assisi

ledereen heeft gehoord van Franciscus van
Assisi, die preekte voor de dieren. Maar
vanavond maken we onder leiding van Marco
Last ook kennis met Clara van Assisi
(1193-1253), een buitengewone vrouw die in de
kerkgeschiedenis niet veel eer gekregen heeft.
Clara was leerling van Franciscus vanaf het
allereerste uur, zijn soulmate en de voortzetter
van zijn gedachtegoed: de navolging van
Christus in soberheid en eenvoud. Zij was van
goede komaf en correspondeerde o.a. met het
koninklijk hof te Praag. Ze werd de eerste abdis
van de door haar gestichte kloosterorde van de
Clarissen, de ‘vrouwelijke franciscanen’.

Marco Last organiseert al vele jaren inspirerende reizen naar Assisi in de
voetsporen van Franciscus en Clara.

Datum: maandag 8 september
Tijd: 20.00 - 21.45 uur
Locatie:  Johanneskerk

Entree: €5

Begeleiding Diederiek van Loo

Namens de commissie O&V,
Teun Monster



Ontmoeten & Verdiepen

MEG WOLIT®ER

Zin in film

Op woensdag 10 september om 20 uur wordt in
Maarn in de Ontmoetingskapel

de film “The wife” wordt gedraaid.

Joan Castleman is een opvallende schoonheid met
onberispelijke referenties.

Veertig jaar heeft ze haar eigen talent opgeofferd voor
haar charismatische

man Joe en zijn succesvolle literaire carriere.

Aan de vooravond van de uitreiking van Joe's
Nobelprijs voor de Literatuur

confronteert ze hem met het grootste offer van haar
leven en het geheim van zijn carriére.

Ontmoetingskapel, Kapelweg 45, Maarn
Inloop vanaf 19:30 met koffie/thee en na afloop glaasje wijn of fris
Entree: Met € 7 hebben we alle kosten gedekt

Jan Spilker



Johannes in het Dorp

Ommetje Leersum was jarig

Woensdag 27 augustus vierde het 'Ommetje Leersum' haar 1e verjaardag. Een
jaar lang is er gewandeld, gekletst en koffiegedronken op de woensdagmorgen.
Echte Leersummers samen met nieuwelingen die de koffers nog moesten
uitpakken, super fitte senioren met revaliderende vijftigers.

Dit alles is mogelijk dankzij een samenwerking van het 'Sociaal dorpsteam’,
'Heuvelrug in beweging' en de Johanneskerk.

Het was een echte verjaardag met koffie en zelfgemaakte taart, verjaarskaarten
en cadeaus

Kom je ook mee wandelen? Je bent welkom, zonder aanmelding. Om 10 uur
vertrekt de groep van de Johanneskerk aan de Lomboklaan in Leersum, om 11
uur zijn we terug en drinken we koffie.

Johan Doornenbal
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Johannes in het Dorp
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Kunstatelierroute (KAR), de 23ste editie, ook in de Johanneskerk
Op zaterdag 6 en zondag 7 september verwelkomen we 4 kunstenaars bij ons in
de kerk.

Zij exposeren in de Ontmoetingsruimte, de achterzaal en (bij mooi weer) ook in
de tuin van 12.00 - 17.00 uur.

De kunstenaars zijn:

Mirjam Aalbers, Sieraden
Rinke Fierinck, Installatie
Nosrat Mansouri, Reliefs
Huibert Straus, Beelden

U wordt van harte uitgenodigd om hun kunst te bekijken.
Kijk ook bij https://www.kunstatelierroute.nl

WELKOM,

namens Johannes in het Dorp,

Hanny van Schaik

Huibert Straus Nosrat Mansoun
Gilani

Rinke Fierinck

erjam Aalbers
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Johannes in het Dorp

Programma najaar 2025

Het programma van de activiteiten van Johannes in het dorp voor dit najaar is
klaar. Noteer de data in uw agenda. Meer informatie over de activiteiten vindt u
op de website van de Johanneskerk, www.johanneskerkleersum.nl of op
Facebook Johanneskerk PKNLeersum.

Activiteit wanneer

iedere woensdag

Kunst Atelierroute Leersum 10.00 uur

Expositie van beeldende kunst (meerdere kunstenaars)

. Zaterdag 6 en zondag
Kunst Atelierroute Leersum 7 september

Expositie van beeldende kunst (meerdere kunstenaars) 12-17 uur

Zondag 12 oktober

Hans Zomer concertserie: Midzomernachtsdroom
15.30 uur

Muziek van Felix&Fanny Mendelsohn, pianist Bas Verheijden

Vrijdag 31 oktober

Verlies in verbondenheid 170021930 uur

Een avond voor wie iemand verloren heeft

Kerstconcert: kerstliederen uit de 16e eeuw Zondag 14 december
F;aula Bér-Giese (sopraan), Maria den Hartog (alt), Hans Meijer 15.30 uur
(luit)
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Berichten uit het Dorp

Leersum Uitmarkt

Op vrijdag 12 september vindt in De Binder de Uitmarkt plaats. Wil je weten wat
er in Leersum allemaal te doen is op gebied van sport, cultuur en welzijn? Ben je
op zoek naar een activiteit of wil je graag iets doen (als vrijwilliger) in het dorp?
Kom gezellig langs.

15.00 - 18.00 uur Kinderen (en hun ouders) / jongeren
18.00 uur Dorpssoep voor iedereen
19.00 - 22.00 uur Volwassenen

De Johanneskerk is aanwezig vanaf ca 18.00 uur.

Welke verenigingen en clubs zijn er onder andere:

Dorpsnetwerk - Johanneskerk - Judoschool Herman Boersma - Larsheim Gymnastiek -
Buddy to Buddy Utrechtse Heuvelrug - Stichting Hartveilig - Dorpssoep - Handjehelpen -
Stichting Vrienden van de Schemerij - De Tijdlijn - Vereniging Zonnebloem - Ki Aikido
Heuvelrug - Volleybal Vereniging Volleer - Baptistengemeente de Wijnrank - Koor Ridge
Voices - Bloemencorso Leersum - Bibliotheek Zout - Taalhuis Z-0-U-T - Vereniging voor
Dorp en Natuur Amerongen / Leersum - Bonsai Vereniging Midden Nederland - Kind & Ca
- Jongerenwerk Stichting Sociale unrpsteams Heuvelrug in Beweging

) Ll..., -
| ®
I

De Bmder g) petwerk

Hilje Logtenberg van der Grient, scriba
scribajohanneskerk@pknleersum.nl
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Bij de diensten

Esther

De komende zondag (7 sept) en de gemeentezondag (14 sept) lezen we het
verhaal van koningin Esther uit. Het is bijzonder om elke week het verhaal van
deze uitstekende scriptschrijvers verder te volgen, als was het een serie op
Netflix. En dan te bedenken dat het geen Hollywoodproductie is maar een 2500
jaar oude Bijbeltekst. Vanaf 1960 was het verhaal van Esther/Hadassa een
inspiratiebron voor film, muziek en literatuur, waarbij de ervaring van het
uitroeien van Joden in de Tweede Wereldoorlog nadrukkelijk werd gezien als
parallel aan de vervolging in het Perzische Rijk, met Hitler als een moderne
‘Haman'.

Film bijvoorbeeld “One Night with the King” (2006, Verenigde Staten). Boek
bijvoorbeeld ‘Mordechai’, Abel Herzberg (1981)

Wij rouwen (overigens samen met veel Israeli's) om het feit dat in onze dagen
Israél niet uitgemoord dreigt te worden, maar zelf andere volken dreigt uit te
moorden. Het berooft ons van een standaard van humaniteit, waar de Joodse
traditie voor stond. Dat maakt ons verdrietig, woedend, maar voorlopig
machteloos. Laten we hopen en bidden dat Esther haar eigen volk ook zal leren
om niet te buigen voor kwade machten maar alleen voor de Ene God, die Liefde
is en Licht. Dat wij weerbaar blijven en ons niet laten vatten door het virus van de
haat.

Kindernevendienst

Op 14 september is er ook kindernevendienst, dus wie kinderen heeft in de
basisschoolleeftijd (of ze op bezoek heeft): gééf ze die rijke ervaring van deel uit
te maken van een groep en een traditie en leer ze die verhalen die een leven
lang richting kunnen wijzen. Bovendien is er limonade en lekkers!

Diederiek van Loo
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Bij de diensten

Voorgangers de komende weken:

07/09:  ds. Diederiek van Loo

14/09:  ds. Diederiek van Loo, startzondag, medewerking cantorij,
Maaltijd van de Heer

21/09:  Oecumenische Vredesdienst in de Sint Andrieskerk

28/09:  ds. Mendie Hofma

05/10: ds. Aleida de Hoog

12/10: ds. Diederiek van Loo

Autodienst

7 september:  Corrie Neecke 06 54 23 3154
14 september: Ruud Kolenbrander 0343 453167

Ga voor de liturgie naar https://www.johanneskerkleersum.nl/liturgie
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Overige Informatie

Bankrekeningen

Diaconie (graag datum en doel vermelden):
NL85 RABO 0373 7093 58

College van Kerkrentmeesters Johanneskerk:
NL82 RABO 0373 7408 40

Website

Volg de actualiteit: www.johanneskerkleersum.nl
Stuur uw berichten voor de website naar:
webbeheerjohanneskerk@pknleersum.nl

Nieuwsbrief
Kopij graag voor donderdag 3 september 12.00 uur sturen naar e-mail:
nieuwsbriefjohanneskerk@pknleersum.nl

Samensteller nieuwsbrief:
julit/m sept 2025: Hans Neecke
okt t/m dec 2025: Teus Stahlie

16


mailto:webbeheerjohanneskerk@pknleersum.nl?subject=website Johanneskerk
mailto:nieuwsbriefjohanneskerk@pknleersum.nl?subject=kopij nieuwsbrief

